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 Trên đường về, trời lạnh và lất phất mưa. Màn 
đêm đã phủ xuống từ lâu lắm, tuy mới khoảng 8 
giờ tối. Mùa đông Paris thì chẳng mong gì khá 
hơn. Hương vị chả giò, sôi gấc, giò thủ cùng nhiều 
thứ linh tinh lỉnh kỉnh khác do các bà chị cung cấp 
như hãy còn lảng vảng đâu đây. 
     Nhớ lời anh Lộc qua điện thoại: «Em ráng đến 
nghe. Đến với anh em. Hướng đạo một ngày, 
hướng đạo cả đời...». Anh Lộc đã ngoại thất tuần 
mà vẫn còn xông xáo như hồi còn trẻ. 
     Cuộc gặp gỡ nào thì cũng vui. Những người 
quen cũ, những người tuy chưa quen nhưng cũng 
đều là những khuôn mặt «quen thuộc» trong sinh 
hoạt cộng đồng ở Pháp. Trưởng Di vẫn khỏe và có 
vẻ vui hơn hồi anh làm TTK/HĐVN tại Pháp hồi 
hơn 20 năm về trước. Chị Di và các Trưởng nữ 
khác thì «sắp sẵn» một bữa ăn dự trù cho khoảng 
hơn 100 người cả Việt lẫn Pháp, vì ông chủ nhà, 
tức ông Thị trưởng Wissous rất mê các món ăn 
VN. Trời đất, các bà chị sắn tay áo làm lấy hết các 
cụ ạ. Cụ Baden Powell có sống lại cũng phục lăn. 
     Vào những năm 80, Hướng đạo VN tại Pháp 
sinh hoạt rất khởi sắc với Liên đoàn đầu tiên: Liên 
đoàn Gia Định mà đỉnh cao là Đại hội Hướng đạo 
VN thế giới tại một khu rừng ở ngoại ô Paris với 
bao bạn bè từ khắp nơi đổ về... 
     Nghĩ lại những ngày tưng bừng ấy mà tiếc. Chỉ 
vì một vài hành động vụng về và không biết phục 
thiện của một vài vị đàn anh mà cả một phong 
trào đang lên phải «tan hàng» nẵm ngủ thi gan với 
trời mùa đông Paris.  
     Sau đó, tuy cũng có những cố gắng để phục 
hoạt lại, nhưng những sinh hoạt không còn khởi 
sắc như cũ nữa. Lý do dễ hiểu, các Liên đoàn tân 
lập thiếu cấp  Trưởng trầm trọng. Số Trưởng cơ 
hữu định cư tại Pháp không thiếu, nhưng không 
thể sinh hoạt trong hoàn cảnh mấy «anh lớn»... 
tung hoành như vậy. 
Tôi găïp lại Đông, Chuẩn và một số anh em cũa 
Liên đoàn Ra Khơi nơi trại Palawan Philippines 
cũ và nhiều Trưởng khác nữa... mà đa số mái tóc 
đã điểm sương, nhưng điều vui là các Trưởng còn 
trẻ, ở khoảng tuổi 50 cũng còn khá... và nhất là 
niềm hăng say vẫn rừng rực bừng sống nơi những 
con người đã có chung một lời thề trước quốc kỳ 
và đoàn kỳ. 
     Suốt 20 năm dài phải ngủ quên vì cơm áo, vì 
những điều vớ vẩn nhưng rất khó vượt qua, bây 
giờ các Trưởng «lão» đã... thức giấc «Anh em ơi 

 Trưởng Lộc  tặng ông Thị trưởng Wissous khăn 
choàng của cấp Trưởng HĐVN.  

 

 

Làng Nam Quan ra mắt vào ngày 29.12.2004  

 

          Múa lân đón chào Thị Trưởng Wissous      
     Trong phần đáp từ, ông Thị trưởng Wissous đã đưa 
mọi người từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi 
ông nói trong xúc động: «Hơn 50 năm qua tôi mới 
nghe lại được bản quốc ca... của tôi». Bản quốc ca mà 
ông nhận là «quốc ca của tôi» chính là bài «Tiếng gọi 
công dân» của VNCH. Mãi sau, mọi người mới vỡ lẽ, 
ông sinh tại miền Nam VN và chỉ rời VN về Pháp 
năm 1956. Và đặc biệt là bà nội của ông là người VN. 
Như vậy, ông có 25% chất VN trong người. 
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kìa nước non đang chờ...» xắn tay áo cùng làm để 
xóa đi cái hình ảnh não nề «quan lớn, quan bé» 
của 20 năm về trước. 
     Và Làng Nam Quan ra đời. Đây không phải là 
một Hội nhằm cạnh tranh với Hội Hướng đạo VN 
vẫn hiện hữu và vẫn đang sinh hoạt, tuy yếu ớt, tại 
Pháp. Làng Nam Quan là một Hội ái hữu, tương 
thân tương trợ, một cái «trại hưu dưỡng» của 
những Hướng đạo sinh tuy tóc đã phai màu nhưng 
bàn tay và tinh thần «sắp sẵn» vẫn đủ sức vượt núi 
xuyên rừng hào hùng như thuở Bạch Mã, Lâm 
Viên, Trảng Bom, Tây Ninh... hồi 30, 40 năm về 
trước. 
     Làng Nam Quan ra mắt vào dịp Tết nên có đủ 
cả: mai vàng, lân, pháo... và nhất là cái lạnh của 
mùa đông Paris. Tuy lạnh, nhưng các lão hướng 
đạo ở lớp tuổi 80 như bác Cơ cũng không vắng 
mặt. Sau khi cùng đoàn lân thi gan cùng cái lạnh 
se sắt của ngày 29/12/04 nhằm ngày 20 tháng 
Chạp, khoảng hơn 100 người cả chủ lẫn khách, 
Tây lẫn Ta hòa vào một cuộc sinh hoạt có hơi 
khác lạ với các buổi sinh hoạt khác. Ơ đây, ông 
Thị trưởng Wissous là chủ lại biến thành khách, 
trong khi Làng Nam Quan là khách lại biến thành 
chủ. 
     Sau những nghi lễ rất cảm động, Trưởng Lộc 
nhân danh trưởng niên của làng tặng ông Thị 
trưởng Wissous một món quà lưu niệm: đó là một 
cái khăn choàng của cấp Trưởng HĐVN.  

  

  

Bài viết và hình ảnh trích từ trang web tinparis.net  

  

  

  
 

    Sau khi «nhận họ» thì mọi người vui như Tết,cùng 
nhau hòa nhập vào trong một bầu không khí rất... gia 
đình.Lại một phát hiệm mới. Các hội đoàn người Việt 
hiện đang thiếu nơi hội họp trình diễn còn ngần ngại 
gì mà không thử gõ cửa Wissous, nơi chỉ cách Antony 
có 4 trạm xe bus? Phòng hội rộng rãi và trang bị máy 
móc rất tối tân mà theo ông bạn Michel Tùng thì  hệ 
thống âm thanh rất tuyệt... và với một ông maire 25% 
VN mà là VNCH à nghe!      
Ngoài chương trình cây nhà lá vườn của các lão 
hướng đạo cùng các thế hệ 2, thế hệ 3, còn có sự  hợp 
tác của ban Phượng Ca dân ca quốc nhạc trong các 
màn hòa tấu dân ca tuyệt vời cũng như  ca sĩ Ngọc 
Xuân. Còn ông bạn Michel Tùng thì không được kể vì 
ông thuộc vào hàng hướng đạo VN hải ngoại... thế hệ 
2. Không tin thì cứ hỏi Trưởng Di thì biết.  
     Ông Maire cùng phu nhân và phái đoàn của 
Wissous tận tình tham gia bữa tiệc và thảo luận về các 
công tác tương lai với các chức sắc Làng Nam Quan 
theo kiểu... hướng đạo mà đáng lẽ ra phải tổ chức ở 
ngoài trời mới đúng kiểu.  
   Nhưng xin quý vị thông cảm. Hôm 29/12 trời lạnh 2 
độ, đứng ngoài trời gần 30 phút cùng đoàn lân và 
những bánh pháo nổ ròn kể cũng đã đủ. Không ai ngất 
ngư là may quá rồi, kể cả các vị ở tuổi 80 như bác 
Đặng Quốc Cơ, nhà văn nhà giáo Mạnh Bích, cựu 
Trung tướng Trần Văn Trung,  Cựu Trung tá Đỗ Việt, 
vv...và nhiều vị nữa chưa hân hạnh được biết tên, vv... 
và phái đoàn Wissous chỉ ra về khi buổi sinh hoạt kết 
thúc vào hồi 19g30 cùng ngày. (Từ Ngọc Lê)  
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